
Groeten uit Assen 

Vandaag in de stromende regen, harde wind en hagelbuien uren over het 
Balloerveld gelopen. Je kwam geen mens tegen. Slechts een herder en zijn 
schapen die groette. Het was midden op de dag. Geen stervelling bedenkt 
dat ie gaat lopen op zo’n moment en toch ... ... ?? Het was geweldig met 
de wind die om je pet waait, de wolken die steeds van kleur wisselen en 
de kou, de regen die elkaar afwisselen; wat een gemêleerd gezelschap. 

Vandaag  over  14  dagen,  op  zondag  13  januari  2013,  lopen  we  zeer 
beschut door het Asserbos en over de atletiekbaan van AAC ’61. Het bos 
ligt er goed geconserveerd bij. Vele oude takken hebben het begeven en 
zijn opgeruimd. De paden zijn de ene dag droog en de andere dag staat er 
een  plas.  De  natuur  is  altijd  in  beweging  en  zorgt  voor  verrassende 
doorkijkjes.  

We hopen wederom een zeer gemêleerd gezelschap aan te treffen. Oude 
rotten  en  prille  lopers  die  een beetje  aan  de  langere  afstanden  willen 
wennen, of lopers die dit als een leuke georganiseerde training zien. Het 
maakt niet uit, iedereen is welkom ! Kom je ook ? Wij ontvangen iedereen 
met open armen en zwaaien je uit met de gratis warme glühwein. 

Wij wensen alle (d)uurlopers alvast een fijne jaarwisseling en veel 
loopplezier in 2013 !

Nellie van der Made
Henk Doorten 


